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KERKDIENSTEN 

 
Zondag 6 april 
10.00 uur     Dhr. E. Halsema 
Collecten      Kerk in Actie – Zending (Golfstaten) en kerk 
 
Zondag 13 april    Palmpasen 
10.00 uur     Ds. R. Praamsma 
Collecten     Protestantse Kerk – Missionair werk 

(Nederland Veertigdagentijd) en kerk 
 
Donderdag 17 april    Witte Donderdag - Maaltijd van de Heer  
19.30 uur     Ds. J. Lindeboom 
Collecten      Werelddiaconaat  
 
Vrijdag 18 april    Goede Vrijdag   
19.30 uur      Ds. W. Andel  
 
Zaterdag 19 april    Stille Zaterdag Paaswake   

21.00 uur     Pastor B. Fluit 
 
Zondag 20 april    Paaszondag Kinderkerk 
09.30 uur     Ds. R. Bosman-Romkema 
Collecten     Kerk in Actie – Noodhulp (Oekranïne, Pasen) 

en kerk 
   
Zondag 27 april  
09.30 uur      Ds. I. van der Pol 
Collecten      Plaatselijke en algemene Diaconie en kerk 
 
Zondag 4 mei     Oecumenische herdenkingsbijeenkomst 
10.00 uur     Ds. R. Bosman-Romkema 
Collecten      Kerk in Actie – Noodhulp (Soedan) en kerk 
 
Zondag 11 mei    
09.30 uur     Ds. R. de Vries 
Collecten      Kerk in Actie– Zending (Bangladesh) en kerk 
 
Zondag 18 mei    Maaltijd van de Heer 
09.30 uur     Ds. A. Oosting 
Collecten      Kerk in Actie – Werelddiaconaat 

(Moldavië) 
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Zondag 25 mei    
09.30 uur     Pastor B. Fluit 
Collecten      Protestantse Kerk – Missionair werk 

(Nederland) en kerk 
 
Donderdag 29 mei    Hemelvaartsdag  
09.30 uur 
 
Zondag 1 juni   

09.30 uur     Ds. J. Lindeboom 
Collecten      Plaatselijke Diaconie en kerk 
 
 

Bij de kerkdiensten  
 

Bij de diensten van de Goede Week 
 

Omdat we vacant zijn, worden de diensten in de zogenaamde Goede Week 
verzorgd door verschillende gastpredikanten uit andere gemeenten. Daardoor 
valt er weinig te vertellen hoe de diensten verder ingevuld gaan worden. Laten 
we ons dus maar verrassen! 
 
Deze week begint met Palmpasen. In deze dienst gaat voor onze 
classispredikant ds. R. Praamsma.  
 
Op Witte Donderdag zal zoals gebruikelijk de Maaltijd van de 
Heer gevierd worden. Na de dienst, zo omstreeks 20.30 uur, is 
er een inloop en kan iedereen die dat wil de Passion op de 
beamer volgen. Deze wordt dan rond 20.45 uur vanaf het begin 
van de tv-uitzending getoond. Vooraf is er koffie en thee voor 
iedereen.  
 
Goede Vrijdag zal in het teken staan van het lijdensverhaal.  
 
De viering van Stille Zaterdag zal zijn in de vorm van een wake. In deze 
viering zal de nieuwe Paaskaars, als symbool van het licht van Christus, 
worden binnengebracht.  
 
Duif met wereldbol 
 

Betekenis: in zijn afscheidsrede belooft jezus aan zijn leerlingen dat de 
Vader in zijn Naam de heilige Geest (duif) zal zenden nadat Hij is 
heengegaan (Johannes 14, 26). Het is de heilige Geest die de ware vrede 
aan de wereld (wereldbol) zal schenken en dat door Jezus wordt 
bevestigd: “Vrede laat ik u na; mijn vrede geef ik u”. (Johannes 14, 27) 
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Op zondag 20 april vieren we het feest van Pasen. In een feestelijke dienst 
waarin we elkaar begroeten rond het licht van de nieuwe Paaskaars. De 
kinderkerk  viert met ons mee. Na de dienst willen we u vragen mee te helpen 
en een Paasgroet - namens de kinderkerk-  rond te brengen bij gemeenteleden 
die een bemoediging kunnen gebruiken. Mocht u iemand weten voor een 
attentie dan kunt u de namen doorgeven aan Geeske Terpstra voor 10 april. De 
dienst begint om 9.30 uur. Voorganger is ds. R. Bosman-Romkema. 
 

Pasen 
 
Deze dag 
vieren wij een nieuw begin! 
Laat het verhaal 
van uittocht en opstanding 
ons eigen bestaan kleuren. 
Dat wij nooit de moed opgeven, 
nooit de hoop verliezen 
om herboren, herschapen 
de dag te begroeten. 
 
Dag voor dag, 
keer op keer, 
naar elkaar toe 
in onze vriendschap.  
Wanneer alle zin van ons leven 
ons ontsnapt, 
Laat dan het licht van Uw liefde 
Onze nieuwe dag zijn. 
 
Deze dag vieren wij 
een nieuw begin! 
Wij bidden voor mensen 
voor wie dat schrijnend 
en ongelooflijk is, 
omdat zij zijn opgesloten 
in armoede en onrecht. 
God, Uw geheelde schepping 
kan slechts bloeien 
als zij een gedeelde is. 
 
Uit: “Zo lang wij adem halen” van ds. Sytze de Vries 
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4 mei – Herdenken  
 

In de ochtend is iedereen om 10.00 uur 
welkom in de Karmel voor een oecumenische 
herdenkingsbijeenkomst, waar we verhalen 

delen, naar muziek luisteren en stilstaan bij het 
thema: '80 jaar herdenken in vrede en vrijheid'. 
Deze herdenkingsbijeenkomst zal vooral in het 
teken staan van het genoemde thema en wijkt 
af van de reguliere kerkdienst zoals we die op 
zondagochtend gewend zijn. 

 
De liturgie is aangepast en de kerkenraad heeft hiermee ingestemd. Voorheen 
werd eens in de vijf jaar ’s avonds na de Dodenherdenking, een bijeenkomst 
gehouden in de Karmel. Deze werd georganiseerd door de Raad van Kerken en 
Dorpsbelang. Omdat de Raad van Kerken niet meer bestaat, heeft een ad hoc 
commissie dit opgepakt. Aan “80 jaar herdenken in vrede en vrijheid” willen we 
niet zomaar voorbijgaan. In overleg met beide kerkbesturen en de organisatoren 
van het programma 4 & 5 mei, is besloten dit in de ochtend te doen. 
 
We zijn blij dat de koren Om ’e Nocht en de Reinbôge (o.l.v. Louiza Saitova) hun 
muzikale medewerking verlenen. Organist is Simon Wouda en de piano wordt 
bespeeld door Bram Stellingwerf. Anneke IJntema speelt Eufonium. De 
bijeenkomst wordt geleid door ds. R. Bosman-Romkema. Welkom allemaal. 
 
Later op de dag vindt de Dodenherdenking plaats om 20:00 uur met een stille 
tocht vanaf het MFC naar het herdenkingsmonument op het Ald Tsjerkhôf. 
Verzamelen vanaf 19:15 uur en we vertrekken met de stille tocht om 19:30 uur. 
We hopen op een mooie opkomst.  
Voor meer info over 4 & 5 mei: zie dorpskrant en Woudsend online. 
 

 

UIT DE KERKENRAAD 

 
Vanuit het College van Kerkrentmeesters 
 
Actie Kerkbalans 
 

Zoals u allemaal heeft gemerkt heeft de actie Kerkbalans weer plaats gevonden. 
Een aantal van u zult de bekende gezichten hebben gezien en anderen weer 
nieuwe. We zijn heel blij dat we weer nieuwe lopers hebben kunnen vinden om 
te helpen bij de actie. Via deze weg willen we hen nogmaals hartelijk danken.  
 
Het resultaat van de actie en de daarbij gevraagde bijdragen voor de andere 
onderwerpen is bijna gelijk gebleven met vorig jaar. Daar zijn we erg blij mee, 
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want ondanks het teruglopende ledental blijft het eindbedrag van de vrijwillige 
bijdrage rond de € 65.000,--. Dank voor uw bijdrage! 
 
Een verdere uitleg en duiding wordt u gegeven tijdens de financiële 
gemeenteavond op woensdag 14 mei.  
 
Verhuur pastorie 
 

De komende maanden is de pastorie verhuurd als tijdelijke huisvesting in 
verband met verbouwing van de eigen woning van de tijdelijke huurders. 
Vanwege de nieuwe regels die gelden voor de verhuur van woningen, is het niet 
mogelijk om de woning aan te bieden met een tijdelijke verhuurperiode. Wij 
willen de woning wel beschikbaar houden, mochten we een predikant vinden, 
die ook gebruik wil maken van de pastorie. 
 
Mocht u iemand weten, die belangstelling heeft om de pastorie tijdelijk te huren 
en wilt u meer weten over de voorwaarden waaronder een woonruimte toch  
tijdelijk mag worden aangeboden, kijk dan op 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning-zoeken/vraag-en-
antwoord/wanneer-kan-ik-tijdelijk-huren.  
 

Gemeenteavond 
 

Op 14 mei in It Reidhintsje om 20.00 uur 
  

Financiële gemeenteavond en nieuws van de 
beroepingscommissie 

 
Van harte welkom allemaal! 

 

 
Vanuit de Diaconie 

 
Diaconiecollectes voor de komende periode 
 

6 april - Kerk in Actie - Zending Golfstaten 
 

In de Golfstaten werken miljoenen arbeids- migranten. 
Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke 
omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie 
ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer 
weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de 
Golfstaten traint voorgangers in een vertelmethode waarbij Bijbelverhalen 
mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven 
en krijgen betekenis in het leven van alledag. De Bijbel geeft moed en kracht. 

about:blank
about:blank
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13 april - Protestantse Kerk - Missionair werk Nederland 
 

Met het landelijke event The Passion komt het paasverhaal bij miljoenen 
mensen in de huiskamer. Een missionaire kans! Daarom biedt de Protestantse 
Kerk rond de uitzending van The Passion diverse initiatieven aan. Kerken 

kunnen met een Passionpakket voor buurtbewoners een kijkavond organiseren 
en over de betekenis van Pasen doorpraten. Ook kunnen ze een wake met een 
replica van het passionkruis organiseren. Zo ben je kerk naar buiten. Voor kijkers 
thuis is er online verdiepend materiaal en een magazine. 
 
17 april - Witte Donderdag - Maaltijd van de Heer – Werelddiaconaat 
 

Overal ter wereld komen christenen zingend en biddend samen om God te eren, 
het geloof te vieren en stil te staan bij mensen in nood. We kunnen van elkaar 
en ons door hen laten inspireren! Als leden van de christelijke gemeenschap 
worden we dagelijks opgeroepen om samen met christenen wereldwijd invulling 
te geven aan onze missionaire en diaconale opdracht. Christenen uit andere 
landen leren ons kritisch naar onszelf te kijken. Werelddiaconaat is één van de 
vele manieren om gezamenlijk met alle christenen in de wereld één kerk te 
vormen en elkaar bij te staan in moeilijke tijden. Het werelddiaconaat wordt in 
de PKN-kerken gecoördineerd door Kerk in Actie. Het inzamelen van geld is een 
belangrijke manier om de partnerorganisaties van Kerk in Actie te helpen. 
Zonder geld kunnen we onze partnerkerken en -organisaties niet steunen. Kerk 
in Actie is voor haar inkomsten bijna volledig afhankelijk van bijdragen uit de 
gemeenten en van particuliere donateurs. Uw inzet doet er dus toe! 
 
20 april - Kerk in Actie - Noodhulp Oekraïne 
 

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en 
elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de 
toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met 
kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de 
oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra bieden kwetsbare families 
onderdak, delen voedsel- en zadenpakketten en medicijnen uit aan iedereen die 
het nodig heeft en bieden hulp bij het verwerken van trauma’s. 
 
27 april - Plaatselijke en algemene diaconie 
 

De collecte van deze zondag is voor het plaatselijke en algemene diaconale 
werk. Denk hierbij aan de minderbedeelden in ons dorp/regio en aan diaconale 
projecten in de buurt, waaraan we, dankzij uw gift, een bijdrage aan kunnen 
leveren. 
 
4 mei - Kerk in Actie - Noodhulp Soedan 
 

In april 2023 brak een burgeroorlog uit in Soedan. Een oorlog waar we bijna 
niets over horen, maar tot nu toe zijn er meer dan 13.000 mensen omgekomen 
en 7,3 miljoen mensen gevlucht, waarvan 1,5 miljoen naar het buitenland. Via 
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haar internationale (kerkelijke) netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan 
vluchtelingen in Soedan en buurlanden Zuid-Soedan en Ethiopië. Vluchtelingen 
ontvangen landbouwmaterialen, schoon drinkwater, keukengerei, zeep en 
wasmiddel. Op opvanglocaties kunnen kinderen sport, spel, onderwijs en 
traumahulp krijgen. Ouders krijgen voorlichting over de risico’s die hun kinderen 
lopen op misbruik en mensenhandel.   
 
11 mei - Kerk in Actie - Zending Bangladesh 
 

In Bangladesh is minder dan een half procent van de bevolking christen. Toch 
wil deze minderheidskerk relevant zijn voor de samenleving. Met steun van Kerk 
in Actie leidt de kerk predikanten en kerkelijk werkers op voor hun taak in kerk 
en samenleving. Ook biedt de kerk cursussen aan waar gemeenteleden leren 
hun geloof in woord en daad te delen met anderen. Verder ondersteunt de kerk 
kwetsbare groepen, zoals inheemse gemeenschappen en afgelegen dorpen, 
met diaconale activiteiten waaronder landbouwtraining en beroepsopleidingen 
voor jongeren en vrouwen. 
 
18 mei - Maaltijd van de Heer - Werelddiaconaat Moldavië 
 

Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners 
in het buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen 
achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen ze 
er voor deze kwetsbare en eenzame kinderen en ouderen zijn. Moldovan 
Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven 
en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Dit werkt twee kanten op: 
door elkaar te ontmoeten zijn jong én oud wat minder alleen! 
 
25 mei - Protestantse Kerk - Missionair werk Nederland 
 

Elke dag brengen jongeren er uren op door: sociale media. Dus als je ze wilt 
bereiken met de boodschap van geloof, hoop en liefde moet je daar zijn. Daarom 
werkt de Protestantse Kerk samen met diverse christelijke online platformen 
waar jongeren via social media makkelijk terecht kunnen komen. Hier kunnen 
ze inspirerende en verdiepende video’s bekijken waar bijvoorbeeld 
identificatiefiguren en rolmodellen vertellen wat het christelijk geloof voor hen 
betekent. Een eigentijdse manier om jongeren vast te houden. 

 
1 juni - Plaatselijke en algemene Diaconie 
De collecte van deze zondag is voor het plaatselijke en algemene diaconale 
werk. Denk hierbij aan de minderbedeelden in ons dorp/regio en aan diaconale 
projecten in de buurt, waaraan we, dankzij uw gift, een bijdrage aan kunnen 
leveren. Mocht u de diensten online volgen, wordt u vriendelijk verzocht om uw 
collectebijdrage te storten op het rekeningnummer van de Diaconie 
(NL58RABO0373742436) onder vermelding van het doel en/of de datum van de 
dienst. De Diaconie zal dan zorgdragen dat de collecte op de juiste plaats 
terechtkomt. 
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U kunt uw bijdrage, wat betreft de collectes voor derden, ook direct doneren op 
de website van Kerk in Aktie: www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes 
 

 
Paasmeditatie n.a.v. Lucas 24:15 
 

Jezus zelf liep met hen mee        
 

Twee mensen op weg van Jeruzalem naar Emmaüs. Hun weg voert naar 
beneden, want Jeruzalem ligt hooggelegen. De tocht gaat dus letterlijk door het 
dal. En zo voelen zij zich ook: terneergeslagen en bedrukt. Al hun verwachtingen 
zijn de bodem ingeslagen, hun toekomst ligt aan scherven, hun idealen 
opgegeven. Het is juist op dat moment van depressie en uitzichtloosheid, dat er 
een man naast hen komt lopen. Ze herkennen hem echter niet als de Jezus om 
wie zij juist zo treuren. 
Voor ons klinkt dat vreemd in de oren. Hoe zou je nu iemand van wie je zoveel 
hebt gehouden en zo intensief mee bent omgegaan, niet herkennen als die een 
eind met je meeloopt en met je praat?  
“Hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden”, staat er in het 
evangelie. Hun ogen worden door tranen verblind. Ze blijven in hun verdriet 
steken en komen niet verder. Hun weg lijkt dood te lopen. Pas bij het breken van 
het brood dringt tot hen door wie Hij is. Dan begint het te dagen en komt er weer 
licht in hun verdriet. “Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en 
de schriften voor ons ontsloot?” zeggen ze tegen elkaar. En ze staan op en 
haasten zich weer terug naar Jeruzalem, het nieuwe leven tegemoet. 
  
Wat een mooi pastoraal beeld wordt hier neergezet: Iemand loopt een stukje 
mee met mensen die er helemaal ‘doorheen’ zitten, die geen uitkomst meer zien 
en voor wie de wereld is ingestort.  
Dit verhaal over de Emmaüsgangers spreekt ons misschien wel zo aan, omdat 
we er ons zelf in kunnen herkennen. We kunnen ons identificeren, met die twee 
reizigers, die daar teleurgesteld en ontgoocheld weer op weg zijn naar huis. 
Thuis, waar ze straks de draad van het leven maar weer moeten zien op te 
pakken en alles wat er is gebeurd moeten verwerken. We zien hen lopen en 
horen hun woorden waarin het “waarom” zo centraal staat. Het is allemaal zo 
menselijk, zo herkenbaar. Precies op dat moment komt er dan iemand, die licht 
brengt en hen helpt op te staan.  
 
Is het niet zo, dat in tijden van rouw en situaties waarin het allemaal tegenzit, 
ook wíj naar iemand kunnen verlangen die een stukje met ons wil meelopen. 
Iemand die zegt: Ik ben er, ik zal er voor je zijn. Vertel me van je verdriet en je 
zorgen. Ieder mens heeft op zeker moment in z’n leven behoefte aan een woord 
van troost en bemoediging. Een woord dat kracht geeft en het hart verwarmd. 
Mensen staan vaak alléén in de dingen die hen overkomen en die het leven nu 

MEDITATIE 

about:blank
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eenmaal met zich meebrengt. Verdriet om een geliefd mens die door de dood is 
weggenomen, teleurstelling in mensen van wie je anders verwacht had, getob 
met ziekte en alles wat daarmee samenhangt, desillusie omdat de dingen zo 
anders gaan dan is gehoopt en verwacht. Soms kan een mens zoveel 
overkomen dat deze zich lamgeslagen voelt, niet meer verder kan. Geen moed 
meer heeft. 
Wat is het dan goed om iemand te ontmoeten, die een stukje met je mee wil 
lopen.  Iemand die gewoon op je pad komt en die bereid is om te luisteren en je 
neemt zoals je bent. Die goede 

woorden voor je heeft, een arm om je 
heen slaat en je wil troosten. Wanneer 
een mens zo de tijd en de ruimte krijgt 
om weer tot zichzelf te kunnen komen, 
dan is het mogelijk dat in de ander, het 
gezicht van de Ander wordt herkend. 
Dan kun je, vaak na een lang en 
moeilijk proces, weer ópstaan en 
verder gaan! 
       
Ellen Kuiper-Groeneveld 
 

 
Pastoraat en meeleven 
 

Voor zover bekend zijn er in onze gemeente geen zieken bijgekomen en geen 
operaties geweest. Dhr. H. Postma krabbelt weer aardig bij de wal op, hij brengt 
de krant door de week weer rond en voelt zich steeds fitter worden. Hij wil 
iedereen bedanken voor het meeleven tijdens zijn ziekte en nu nog steeds. Ook 
de mensen die eerder in dit kerkblad zijn genoemd voelen zich weer beter. Het 
mooie lenteweer van de afgelopen tijd, geeft ons allemaal weer nieuwe moed 
en levenskracht, de vogels roepen ons weer naar buiten en de natuur laat zich 
weer van zijn mooiste kant zien. In deze tijden waarin er zoveel op ons af komt, 
zijn dit dingen die ons blij en dankbaar mogen stemmen. 
 
Mw. S. Haringa heeft eindelijk een vast woonplekje gevonden in Sneek.  
Zij woont nu In Frittemahof, Frittenaleane 5-59, 8604 AA Sneek. Een kaartje of 
bezoekje wordt zeer gewaardeerd. 
 
Voor hen die gezondheidsklachten of andere tegenslagen hebben willen we er 
graag zijn. We wensen u in elk geval beterschap en sterkte toe. We bidden voor 
het welzijn van onze gemeente. 
Voor crisispastoraat kunt u contact opnemen met Ds. Jelle Vonk van de 
gemeente Jutrijp- Hommerts, 06-20476931, maar ook met Geeske Terpstra. 
 

UIT DE GEMEENTE 
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Verjaardagen  
 

April 
 

04 Dhr. S. de Vries A.H. Trompstrjitte  18 
05 Mw. H. Nagelhout-IJntema De Kolk  23 
10 Dhr. IJ.S. van der Meulen  Dokter Bongastrjitte   12 
11 Mw. W. Breemer-Ennema De Warren   1 
14  Mw. E. Visser-de Vries A.H. Trompstrjitte  13 
14 Dhr. J.J. Maas S. de Jongstrjitte  10 
24 Mw. J. de Boer-Maat J.S. Hoekstrastrjitte  13 
26 Mw. T.B. de Fluiter-Hiensch De Greiden  38 
27 Mw. F. van der Kooij-Wiersma Koufurderrige 33 
 
Mei  
 

04 Dhr. H.B. Meijerman Op ‘e Romte 11 
05 Mw. B. Veenstra-van der Veen De Warren  45 
14   Dhr. H. Postma Kleasterstrjitte  5 
15 Mw. T.Y. Hospes-Couperus  Dokter Bongastrjitte  8 
17  Dhr. L. Visser J. van Huizumstrjitte  11 
28 Mw. T.G. Schotanus-Wever De Warren 13 
 
Huwelijksjubileum 
 

Fonger Ringnalda en Riemie Ringnalda-Osinga,  
S. de Jongstrjitte 3, zijn 19 april 40 jaar getrouwd.  
 

Allen hartelijk gefeliciteerd en een mooie dag gewenst! 
 

Bezoekersteam 
 

Donderdag 20 maart hebben we een bijeenkomst gehad met alle bezoekers in 
ons team. Helaas konden een paar niet aanwezig zijn. Het is de bedoeling om 
3 keer per jaar samen te komen om bij te praten over wat er zoal in de gemeente 
speelt. Zo komen we soms bij mensen terecht die we nog niet op onze lijst 
hebben, maar die toch wel graag eens iemand van ons willen ontvangen. Zeker 
in de winter en de vakantieperiode is het fijn om contacten te onderhouden. 
We zijn heel blij met het vaste bezoekteam, de afgelopen jaren hebben we 
afscheid genomen van een aantal bezoekdames. Maar………gelukkig hebben 
er zich ook een paar “nieuwe” dames aangemeld. Ons team is dus met 12 
vrijwilligers goed op orde.  
Mocht u behoefte hebben aan een bezoekje dan kunt u contact opnemen met 
Geeske Terpstra, 06-19891153. Nu we als PKN-gemeente (nog) vacant zijn, en 
we een fijn team hebben voor bezoekwerk, hopen we aan iedereen die ziek is 
of zich alleen voelt, aandacht te kunnen blijven geven. 
 
Geeske Terpstra-Betten 
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Kinderkerk 
 

Na het vorige kerkblad is er helaas geen input vanuit de gemeente gekomen om 
als leiding mee te werken aan de kinderdiensten. De kerkenraad maakt zich 
hierover zorgen! Want hoe ziet de toekomst van de kerk eruit, als de gemeente 
niet meer in staat is om de Bijbelverhalen door te geven? We zoeken dus 
dringend mensen die dit op zich willen nemen. Er is hiervoor genoeg 
aantrekkelijk materiaal aanwezig om met kinderen over de dingen die met Bijbel 
en geloof te maken hebben, bezig te zijn. 
 

Palmpasen 
 

Voor Palmpasen staat er een leuk project in de steigers. Dit wordt 
samen met de school “Tusken de marren” en de Katholieke Parochie 
opgepakt. We zoeken naar wegen om zo vaker met elkaar samen te 
werken. 
 

Overstappers 
 

Op 30 maart was er weer een gezellige bijeenkomst in It Reidhintsje 
voor de overstappers. Hierbij was alle jeugd in de leeftijd van 12-14 jaar 
uit heel Woudsend, kerkelijk of niet kerkelijk betrokken. Ze hebben 
lekkere pannenkoeken gebakken en opgegeten. En nog een leuke 
speurtocht gedaan. 
 

ONTMOETINGEN DOOR DE WEEK 

 
 Kofje yn’e Karmel 
 

   Op dinsdag 22 april staat het Paasverhaal centraal. Dit is 
tevens de laatste keer van dit seizoen. 
U bent weer van harte welkom om mee te doen. De ochtend 
begint om 10.00 uur in It Reidhintsje met een kop koffie of thee. 
 

Etentjes van de Diaconie 
 

Al vele jaren organiseert de Diaconie voor de senioren en alleenstaanden van 
Woudsend, de zogenaamde 'etentjes van de Diaconie'. Deze worden door een 
kookgroep met veel passie voorbereidt en klaargemaakt. De gerechten zijn niet 
alleen heel erg lekker, maar het samen eten geeft ook een gevoel van 
verbondenheid en gezelligheid. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog anderen die 
meehelpen om dit alles goed te laten verlopen. 

JEUGD 
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Op 21 maart was de laatste keer van dit seizoen dat er zo'n etentje was. Vanaf 
deze plaats willen wij alle mensen die dit keer op keer weer mogelijk maken, van 
harte bedanken. Dit zijn: Diana Schumm, Caroline Wouda, Rita Dijkstra, Janna 
Plantinga, Paula Bos, Meije de Jong, Piet en zoon Ype de Vries, Ypie Beuckens, 
Piertsje Oerlemans en Jack Bobbink. Iedereen met z'n eigen taak. En dat de 
etentjes succesvol zijn, blijkt wel uit de grote opkomst iedere keer. 
Nogmaals heel veel dank voor jullie grote inzet! 
 

 
In de bloembol is de krokus (Lied 982) 
 

In de bloembol is de krokus,   
in de pit de appelboom,   
in de pop huist een belofte:   
vlinders fladderen straks rond.   
In de koude van de winter   
groeit de lente ondergronds,   
nog verborgen tot het uitkomt,   
God ziet naar de schepping om.   
 
Elke stilte kent zijn zingen,   
zoekt een woord en melodie,   
ieder duister wacht een morgen   
in dat licht is alles nieuw.   
Het verleden bergt de toekomst,   
wat die brengt, je weet het niet,   
nog verborgen tot het uitkomt,   
God alleen herschept en ziet.  
 
In ons einde is de aanvang,   
in de tijd oneindigheid,  
in de twijfel ligt geloven,   
in ons leven eeuwigheid,   
in de dood het nieuwe leven,   
overwonnen alle strijd,   
nog verborgen tot het uitkomt,   
God alleen herkent die tijd.   

OVERIGE 
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Predikant    Vacant 
 

Ouderling    G. Terpstra  06-19891153  
     geesketerpstra@gmail.com 
 

Kerkenraad  
Postadres    Kleasterstrjitte 2  8551NJ Woudsend 
Voorzitter    Y. Braaksma  06-30335107 
Scriba      R. Bouwma  0514-591974 
     scribapknwoudsend@gmail.com 
 

College van Kerkrentmeesters 
Contactpersoon      R. Schaap   06-23545293 
Banknummer      NL24RABO0373733348 Prot.Gem.Woudsend  

  C.v.K. ANBI 824126427 
 

Diaconie NL58RABO0373742436 Prot. Gem. Woudsend  
CA-Diaconie. ANBI 824126439 

 

ZWO-commissie   NL38RABO0305271563 
 

Koster          Jan en Maaike de Groot 06-22063683 (Jan) 

06-12617477 (Maaike) of via  
koster@pgwoudsend.nl 

 

Contactpersoon rijdienst J. Bobbink   06-25157225 
 

Bloemen     Martha Eppinga  06-13519980 
     Afke de Jong  06-20123506 
 

Website     www.pgwoudsend.nl 
 

Kerkdienst online www.kerkdienstgemist.nl klik op: provincie 
Friesland en vervolgens op Woudsend 

 

Bezorging kerkblad  J. Hoeksta-Haringa 06-14491902 
     jgharinga@gmail.com 
 

Print/bindwerk   BvS D. Melchers 
 

Redactieadres   M. de Groot  
   A.H. Trompstrjitte 17  0514-59192 
Inlevering kopij  uiterlijk maandag 19 mei 2025 

kerkbladwoudsend@home.nl 

COLOFON 
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BLOEMEN EN PERK- 

PLANTEN VERKOOP 
 
Het is weer bijna Moederdag!  
 
De hoogste tijd om de plantenbakken     
en borders te vullen met kwaliteits- 
plantjes bij de kweker vandaan! 
  
De opbrengst komt ten goede aan de Protestantse 
Gemeente te Woudsend. 
    Waar  : It Reidhintsje 
   Wanneer : Vrijdag 9 mei 
   Tijd   : vanaf 17:00 – 20:00 uur 
    
   Waar  : It Reidhintsje 
   Wanneer : Zaterdag 10 mei 
   Tijd  : vanaf 09:30 – 12:00 uur 
  
 
 
 
 


